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Van de voorzitter,

Met deze eerste nieuwsbrief van onze stichting markeren
we een belangrijk en dankbaar moment.

In de eerste plaats zijn we heel dankbaar voor het feit dat
we op 30 november jl. een tweetal broeders konden
bevestigen voor het pionierswerk in Zuid-Limburg. Wilke
den Hertog voor Heerlen, en Cees van Breugel voor
Sittard.

In de tweede plaats dat ds. Jan Bosch met deze twee
broeders, samen een team vormt dat elkaar in raad,
daad en gebed kan ondersteunen.

En ten derde dat we nu deze nieuwsbrief mogen
presenteren.

Bovenal zien we dat God aan het werk is. In de harten
van de pioniers, in de harten van een aantal missionaire
verhuizers, die het werk komen ondersteunen, en ook in
de financiéle steun die we tot nu toe al mochten
ontvangen.

Dit alles na een relatief korte voorbereidingsperiode. In
deze periode is veel werk verzet. Om een paar zaken te
noemen: de stichting is opgericht, de ANBI-status is
aangevraagd en verkregen, en er is veel werk verricht op
het gebied van fondsenwerving. We zijn heel blij en
dankbaar dat we inmiddels al een groot aantal fondsen
bereid hebben gevonden om het pionierswerk te
steunen.

We zijn er echter nog nietl We hebben uw steun
dringend nodig!

Wat een mooi en dankbaar werk om het missionaire
werk in Zuid-Limburg te mogen ondersteunen!

Het bestuur wil zich hiervoor ten volle inzetten, maar we
realiseren ons ook dat we wel op afstand zitten.

We hebben uw steun hard nodig: in de eerste plaats
gebed, maar ook financiéle steun!

Namens het bestuur van stichting Pioniers in Zuid
Gert Felten




Voorstellen Cees en Ariétte van Breugel

Met verwachting naar Sittard

“Ik ben beroepen in de CGK van Sittard. Als u dat niet kunt vinden in uw jaarboekje, dan
klopt dat. Het is een gemeente met nul zielen.” Zo heb ik onze nieuwe roeping in de afgelopen
tijd wel eens beschreven in gemeenten waar ik voor mocht gaan. In 2024 maakte de Heere
God mij en mijn vrouw Ariétte duidelijk dat we ons beschikbaar moeten stellen voor het werk
in Limburg. We stellen ons graag aan u voor.

We zijn allebei 60 jaar, bijna 40 jaar getrouwd en
kregen zes kinderen waarvan er vijf getrouwd zijn.
Ook hebben we zes kleinkinderen. lk heb in het
verleden gewerkt als docent en ontwikkelaar van
lesmethoden. Daarna heb ik ruim tien jaar gewerkt
voor Stichting Woord en Daad. Dat was een
prachtige baan met veel mooie internationale
contacten. lk hoopte dat tot mijn pensioen te
blijven doen. Maar de Heere God had nog een
‘late roeping’ tot evangelist voor me weggelegd.
Op latere leeftiid heb ik een studie theologie
afgerond. In die periode kwam er een roeping naar
Rotterdam.

Dit is een mooie tijd geweest. We begonnen tien jaar geleden in een kleinschalig inloophuis in
Rotterdam-West met wat activiteiten voor kinderen en volwassenen. Het werk groeide gestaag.
Midden in een crisis liet God Zijn plan zien wat Hij voorhad met ons werk. We kochten in geloof een
groot gebouw aan met tien appartementen. De meeste appartementen worden bewoond door een
leefgemeenschap. Op de benedenverdieping zijn een bruisend buurtcentrum (Thuis in West) en een
CGK-zendingsgemeente (Hart voor West) te vinden. Van die gemeente ben ik voorganger.

Ariétte werkt mee als diaconaal werker. In zeven jaar zijn we gegroeid tot een veelkleurige
gemeenschap van meer dan 100 mensen uit 15 nationaliteiten. Een deel van hen is in de
achterliggende jaren tot geloof gekomen. God was aan het werk, en wij mochten op de voorste rij
zitten.

Het verlaten van deze plek voelt dan ook als losscheuren. Tegelijk is het mooi om iets achter te laten
wat bloeit. De nood van de provincie Limburg werd op ons hart gelegd. Er leven meer dan een miljoen
mensen, waarvan een zeer kleine minderheid de kans heeft om een Bijbelgetrouwe verkondiging te
horen. Met verwachting gaan we in Sittard aan de slag om te zien hoe we daar iets mogen betekenen
in Gods missie.

Cees van Breugel



Voorstellen Wilke en Marlies den Hertog

Wij zijn Wilke en Marlies den Hertog (allebei van
1975) samen met onze dochter Lizette (2011) en
zoon Matthias (2013). Ik, Wilke, ben in 2002
bevestigd als predikant in de Christelijke
Gereformeerde Kerk van Rozenburg. In 2010 zijn
we getrouwd en Lizette en Matthias zijn nog net
in onze Rozenburg-periode geboren. De
afgelopen elf jaar hebben we als zendelingen in
Thailand gewerkt in een combinatie van de
Christelijke Gereformeerde Kerken en OMF.
Tijdens onze verloven kregen we steeds meer de
indruk dat ook Nederland

voor een groot deel zendingsveld is geworden.
Toen de vacature van de stichting Pioniers in
Zuid in samenwerking met de gemeente ‘De
Stem van de Goede Herder’ afgelopen voorjaar
bekend gemaakt werd hebben we dan ook de
leiding van God ervaren om daarop te solliciteren
en volgde er het beroep vanuit de gemeente.

We hopen straks in Heerlen aan de slag te gaan.
Het mooie nieuws is dat er al twee echtparen
hebben aangegeven om mee te gaan werken in
een team voor Heerlen. In de komende maanden
willen we eerst Heerlen gaan verkennen door
veel door de stad te wandelen en fietsen en met
veel mensen te gaan praten over wat er nu al
gebeurt in en rondom Heerlen.

Ook hopen we onze eigen buurt te leren kennen
en contacten te leggen met de buren. Als het
team in Heerlen woont willen we natuurlijk ook
aan opbouw van ons team gaan werken en
samen plannen gaan maken. We willen vooral
gaan onderzoeken waar de noden van Heerlen
liggen en wat er al gebeurt en hoe wij daar bij aan
kunnen sluiten. Daarnaast hopen we Alpha
cursussen te gaan houden en door middel van
maaltijden mensen beter te leren kennen.

In Thailand hebben we ontdekt dat we soms veel
plannen kunnen hebben die veel energie kunnen
opeisen maar soms weinig opleveren. We
leerden daar dat God zijn eigen weg gaat en op
zijn manier mensen op ons pad brengt. Daarom
willen we ook vooral veel prioriteit bij gebed
leggen en dan uitzien naar de openingen die God
geeft. Het is gelukkig zijn werk waarin wij Hem
mogen volgen!

Wanneer we mensen mogen bereiken met het
evangelie hopen we hen ook te helpen in het
groeien als discipelen van Jezus. Zo hopen we uit
de oogst ook weer nieuwe arbeiders te vinden
die mee gaan helpen in het opbouwen van de
kerk. Onze droom is dat het in de toekomst niet
bij één gemeente blijft maar dat er meerdere
gemeenten mogen ontstaan waarin we een grote
rol zien liggen voor mensen die naast hun werk
de kerk kunnen dienen en leiden. Het zou
prachtig zijn als er ook een netwerk komt van
kerken in Zuid Limburg die

elkaar steunen en bemoedigen.

Graag jullie gebed tot de Heer van de oogst, dat
Hij voorop gaat en de weg wijst en dat Hij

arbeiders zal geven in de oogst.

Een hartelijke groet!



Bevestigingsdienst 30 november 2025

Evangelist Cees van Breugel en Wilke den Hertog zijn op zondag

30 november tijdens een feestelijke dienst in Bunde-Meerssen
bevestigd als pioniers voor het evangelisatiewerk in respectievelijk
Sittard en Heerlen.

Zij werden uitgezonden vanuit de Gemeente Stem van de Goede
Herder. De plaatselijke predikant, ds. Jan Bosch, sprak de
bevestiging uit aan de hand van Lucas 5:1-11, met de oproep om op
Jezus woord de netten uit te werpen.

Ds. Wilke den Hertog deed intrede met een preek over
Lucas 5:17-26, waarin benadrukt wordt dat Jezus woord
vergeving van zonden brengt aan iedereen die gelooft.
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“1 | Cees van Breugel deed intrede met
Lucas 5:27-32, over Jezus uitnodiging
== _ om Hem te volgen.

Tijdens de dienst werden zij toegesproken door Gert Felten namens de stichting
Pioniers in Zuid, ds. Bert van de Bovekamp namens de classis, en ouderling
Robert Suurmond namens de gemeente.

We vragen om uw gebed dat het werk van Cees van Breugel en Wilke den Hertog
gezegend zal worden en rijke vrucht mag dragen. Als teken van hun nieuwe taak
ontvingen zij twee kaarsen: symbolen van het licht van het evangelie dat zij in de
wijken waar zij gaan werken mogen verspreiden.

WiAAlToWss "L ="M jan Bosch, Wilke den Hertog en

R TR
Py et
)\

GO T BLE Cees Van Breugel trekken samen op
" in het pionierswerk: drie werkers, één
missie; om het licht van het evangelie
te brengen in de plaatsen waar zij zijn
geroepen.
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Steun stichting Pioniers in Zuid

Uw steun blijft hard nodig!

We zijn dankbaar voor alle stappen die al zijn gezet en

voor de fondsen die inmiddels hun steun hebben toegezegd.
Tegelijk realiseren we ons dat we er nog niet zijn. Voor de
voortgang van het missionaire werk in Zuid-Limburg is
aanvullende financiéle steun dringend nodig!

Het bestuur zet zich met volle overtuiging in voor dit werk,
maar weet ook dat dit alleen kan plaatsvinden dankzij

de gezamenlijke inzet van velen.

Daarom vragen we uw steun: allereerst in gebed, maar zeker
ook financieel.

Samen mogen we dit waardevolle missionaire werk in
Zuid-Limburg dragen.

Gebed en financiéle middelen zijn hard nodig voor:
e Ondersteuning van twee pioniers
* Het faciliteren van evangelisatieactiviteiten
* Het organiseren van kerkdiensten

In deze decembermaand nodigen we u uit om bijzonder ruimhartig te geven.

Uw bijdrage maakt daadwerkelijk verschil voor het missionaire werk dat in Zuid-Limburg mag
plaatsvinden.
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Uw gift is fiscaal aftrekbaar dankzij onze ANBI-status. ANB.
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